Twistie Tutonal

De Twistie Tutorial een simpele (probeer ik ) uitleg
benodigheden 1. twee staven glas bijv rood en blauw
2. twee mandrels bijv 3 mm.. 3. platbek tang en een

kommetje water....

we beginnen met twee staven glas te verwarmen in de vilam

de staaf waar je de tweede kleur op aanbreng verwarm je maar
mag niet smelten de staaf waar je de kleur mee aanbrengt
verwarm je todat het smelt net als je een kraal maakt. Nu breng
je het glas aan op de staaf zie foto;s

Nu is het tijd om de punties (madrellen) te bevestiggen

dat doe je door de punt van je mandrel te verhitten plus je glas
zodat het aanmelkaar hecht eerst doe je de ene kant daarna
smelt je of breek je de andere kant af en bevestig je de tweede

mandrel.. zie foto’s
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Nu je mandrellen zijn bevestigd ga je het glas ertussen verwarmen
zodat het smelt om je twistie te maken .. tussen het verhitten door
draai je allebij de mandrellen tegelijkertijd dezelfde richting in net
alsof je een kraal maakt let daarbij op dat je de twee kleuren glas

niet met melkaar vermengd..ondertussen tijdens het verhitten druk

je de twee mandrellen naar binnen zodat het glas inmelkaar gedrukt
wordt zo krijg je een bolletje dit is best wel lastig.. Als het glas er mooi
glad uitziet dus dat het mooi gesmolten is kun je je twistie maken

zie foto’s

als je glas dus heet genoeg is ben je klaar om je twistie te maken

je haal de twee mandrellen met glas uit het vuur hou het glas in
ballans want het wil zakken tel een aantal seconden meestal 6 of 7
hangt ervanaf hoe heet het is begin er dan tweekanten op te trekken
en tergelijketijd te draaien met de ene hand draai je de mandrel naar
voren met de ander naar achter dit is best wel lastig!!! als je je twistie
gemaakt heb pak je je tang en doop je hem in het water als je nu het
glas beetpakt met je tang schrikt het en breekt het mooi af...

In de volgende foto’s zie je dat de twistie gemaakt word..



En dit is hem dan dan je eerste twistie

Ik hoop dat dit duidelijk is en ik wens je succes met het maken

van jullie twisties...
De Foto’s zijn gemaakt door Esther Ditiecher...

de tekst door Marcel Rensmaag



